De eerste Kruistocht werd in 1095 door paus
Urbanus Il, op het Concilie van Clermont, in
Auvergne gepredikt. Urbanus Il riep alle
christelijke ridders ten strijd op om het graf
van Christus in Jeruzalem te bevrijden, want de
Mohammedaanse Turken de pelgrims
mishandelden, die de Heilige Plaatsen
bezochten.



